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In de Oostenrijkse Alpen ligt tegen Zwitserland
aan het veertig kilometer lange Montefon dal.
Het wordt omgeven door een imponerend
berglandschap met beken en rotsen dat op

de grens ligt van loof - en naaldbomen. Op

die hoogte is er in de korte zomerperiode een
ongelooflijke rijkdom aan voorjaarsbloemen.
Ook elders zijn schitterende, adembenemende
berglandschappen te vinden. Maar om in

de Oostenrijkse bergen ieder jaar zes weken
aaneen door te brengen in een oude verbouwde
herdershut, met uitzicht op een overdonderend
mooie Alpenafsluiting, moet puur geluk zijn.
Burkhardt Soll (Mariénberg Westerwald,

1944) betrekt iedere zomer boven Montafon
zijn buitenatelier om vandaar de verschillende
uitzichten te schilderen. ‘Er zijn allerlei

rotsen en er groeit wat gras. Aan de ene

kant zie je het Alpenmassief en aan de

andere kant een dal. Ik schilder al meer dan
vijfentwintig jaar diezelfde vaste plekjes.
Soll is componist en beeldend } Hij
studeerde aan de Kunsthochschule in Berlijn en
aansluitend een jaar in Parijs. Sinds 1977 woont
hij in Nederland. Tot afgelopen jaar gaf hij les
aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten
HKU. Zijn composities worden regelmatig

in Duitsland en Nederland uitgevoerd. Zijn
muziektheaterstuk “Ach und Requiem” dat zelfs
in New York opgevoerd, beleefde in 1995 in het
Leids Stedelijk Museum zijn premiére. In 2006
schreef hij, op tekst van Ernst van de Wetering,
hoofd van het Rembrandt Research Project,
een muziekspektakel over de jonge Rembrandt.
‘Destijds zei een bevriende schilder dat ik echt
een keer naar Montefon moest komen. Maar
omdat ik dacht dat iedereen in de bergen in
een Lederhose loopt, leek het me helemaal
niets. Toen ik er echter uiteindelijk toch

kwam, was ik meteen gefascineerd en van mijn

vooroordelen verlost. En dat is zo gebleven.

leder jaar kom ik terug,
deze plek is mij genoeg,
het is mijn Pars Pro Toto!

‘Het werk dat ik in
Montefon maak zou ik echt
nooit hier in mijn atelier
in Nederland kunnen
maken. Toen ik daar
begon, verkende ik alles op
een ouderwetse manier:
kijken waar een boom of
een schuur staat of waar
een rots ligt, en dat dan al
tekenend en schilderend
in kaart brengen. Daarna
ben ik stukje bij beetje van
de zichtbare werkelijkheid
afgestapt, door sommige
stukken van het uitzicht te intensiveren en
andere stukken samen te vatten. Zo kwam

ik tot een tamelijk abstracte aanpak. De
‘stemming’ van de plek is heel bepalend voor je
handelen. En daardoor kon ik in de loop van
de jaren steeds nieuwe uitgangspunten kiezen.
Soll toont een gouache met een berg die

wel wat weg heeft van de piramide van
Cheops. ‘Die berg zie je op mijn werk van

de eerste jaren heel vaak terugkomen. De
berg was mijn vaste ijkpunt en komt op
allerlei manieren terug. Al doende is er

een verschuiving ontstaan van realistisch
kijken naar interpreterend kijken, naar een
haast surrealistische variant: het weergeven
van de stemmingen waaraan je onderhevig
bent. En ook naar het verbeelden van wat

op je afkomt door storm en regen en de
geluiden die daarmee gepaard gaan. Dat
probeer ik in mijn werk te pakken’

Met grote kwasten en soms zelfs een bezem
gaat hij aan de slag, giet de verf uit grote
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schotels, en leeft zich uit in het materiaal.
‘Ik ben buiten en hoef met niets rekening
te houden, maar altijd blijf ik schilderen
met mijn handen én met mijn ogen’

De betekenissen de van berg

Het begrip “berg” heeft in de geschiedenis
van het denken al heel lang een vaststaande
betekenis, een “topos”. Al in de veertiende
eeuw schrijft Petrarca naar aanleiding van
de beklimming van een berg in de Provence
over de merkwaardige ervaring dat hij tot
hogere inzichten komt als hij op een hoger
punt staat. Daarboven is het alsof je dichter
bij God bent en verder weg van de dagelijkse
beslommeringen. ‘Als je in de bergen boven
de boomgrens bent, ben je in een soort
woestijn. En hoewel er tegenwoordig wel
mensen rondlopen is het een omgeving

die in tegenstelling tot het ons bekende

polderlandschap, niets met hen van doen heeft
‘Als je daar rondloopt gaan zulke overwegingen

wel door je hoofd. Je krijgt een totalere blik
op het bestaan, niet alleen doordat je weg
bent uit je vertrouwde omgeving, maar ook
omdat je je hoog in de bergen moeilijker kunt
handhaven. Zelfs in de zomer kan er sneeuw
vallen en ieder jaar storten er wel mensen

in een ravijn. Het is voor de mens een vaak
zeer vijandig landschap. Maar natuurlijk
levert dat wel de nodige invalshoeken

op voor de aanpak van mijn werk

Het schilderen op een dergelijke afgelegen
plek vergt wel zorgvuldige voorbereiding.
‘Ik kan daar op uren afstand geen
kunstschildersmaterialen aanschaffen, die
neem ik dus mee it Nederland. Een koffer
vol grote flacons uitstekende gouacheverf,
stapels papier en allerlei soorten kwasten.
Bij aankomst ga ik in de weer met zaag en
hamer om schildertafels te maken en de
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werkplek buiten weer in orde te brengen. Tk
verken de omgeving: na een jaar kan er veel
zijn veranderd. Zo kunnen er lawines zijn

geweest. Een keer was het geweld van de

sneeuwmassa’s direct voor de deur te zien:

er was een complete rotsmuur weggerukt en
de beek was ergens anders terechtgekomen.
Ik moest me de plek weer toe-eigenen. Zo

ontstaat in de eerste dagen van mijn verblijf
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daar het uiteindelijke concept waarmee ik de
komende tijd ga werken. Dit moet leiden tot
een serie gouaches met een eigen identiteit.
Veel kunstenaars hebben zich in de loop

van de tijd met de bergen proberen te
verhouden. ‘Maar als ik buiten sta te werken,
gaat het landschap door mijn filter omdat

ik er met mijn ogen naar kijk, en dan heb ik

mijn expressiemoment. Maar het houdt me
natuurlijk wel bezig wat die andere kunstenaars
bezielt en hoe ze de bergen schilderen’

‘Zo heeft Cezanne in zijn latere leven
voortdurend naar de Mont Sainte - Victoire
gekeken om hem al schilderend te kunnen
vangen. En aan het eind van de negentiende
eeuw trok Segantini met zijn schildersgerei

hoog de bergen in en ontwikkelde een eigen
soort divisionisme om de ongenaakbare
natuur toegankelijk te maken. Hij schrok
er niet voor terug om in de ijzige kou in

de sneeuw te werken. Doordat hij met een
blindedarmontsteking niet tijdig naar de
bewoonde wereld kon terugkeren, stierf

hij op jonge leeftijd in zijn berghut. Lov
Corinth, die in zijn jonge jaren grote
zwierige Rubensachtige doeken schilderde,
raakte rond 1920, als gevolg van een
beroerte, zijn vlotte penseelvoering kwiit.
Met trillende handen schilderde hij daarna
berglandschappen, weliswaar naar de natuur,
maar zo prachtig los gedaan, dat het soms
tegen het abstracte aanzit. En in onze tijd
heb je Per Kirkeby die erg mooie dingen in

de bergen maakt. Vanuit zijn achtergrond

als geoloog behandelt hij het onderwerp

op een zinnelijke en analytische wijz

‘In Segantini herken ik veel van

mezelf: ook hij benadert het gebergte
synthetisch. Hij combineert verschillende
elementen uit het berglandschap om

tot een eigen compositie te komen.

Aan de slag

Soll werkt op extra zwaar papier van 100

x 75 cm. Hij klemt de vellen papier op een
platen board die hij op de grond legt of
tegen een rots plaatst. Vaak werkt hij aan vijf
gouaches tegelijk. Tk begin ermee alle vellen
te bestrijken met een zelfde kleur. Als die

kleur is gedroogd werk ik verder: bij iedere
volgende stap gebruik ik een andere kleur, die
vervolgens ook moet drogen. De kleuren heb
ik, afhankelijk van mijn concept, van tevoren
bepaald en in grote hoeveelheden aangemaakt
Omdat het tussentijds drogen van de
verflagen essentieel is, moet Soll terdege
rekening houden met het beperkte aantal
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uren dat hij per dag buiten kan werken.

‘De verf droogt aan de lucht, in de zon. De
luchtvochtigheid in de bergen kan hoog

zijn, en zeker als het betrekt zit je op die

hoogte onmiddellijk in de natte wolken”

Als zijn schilderende vrienden voor het eerst
op bezoek komen worden zij door de omgeving
z0 overweldigd dat zij niet weten wat zij ermee
aanmoeten. Het advies dat Soll ze steevast
geeft, is klein te beginnen en heftig en snel
door te werken. Het kan een moeizaam gevecht
zijn waarin het landschap soms hard terugslaat;
de grootsheid laat zich eigenlijk niet op papier
vastleggen. ‘Vaak denk je “Oh God, dit wil ik
helemaal niet,” en krijg je de ene tegenslag na
de andere. Maar al werkend krijg je toch een
aanknopingspunt. De omstandigheden daar
leiden tot een grote concentratie waardoor

je geest zich opent voor dingen waarmee je
normaal niet bezig bent. Dan neemt iets anders
het schilderen over en ben je zelf niet meer de
chef. Maar dankzij de voorbereidingen blijf je
toch aan het werk binnen je eigen concept.
‘Omdat je zo hoog zit, is het ‘s nachts, bij volle
maan, net alsof er een gigantische zaklantaarn
schijnt. Dan zie je het landschap in een heel
merkwaardig licht. Vaak heb ik dat bij nacht
proberen vast te leggen. Vanwege de duisternis
moet je wel vooraf je palet klaarmaken, maar

in het maanlicht is het moeilijk te controleren
hoe het resultaat zal worden. Je probeert

allerlei trucjes. Uiteindelijk krijg je zelfs dat
fascinerende maanlicht in je greep. En eens

te meer raak je er dan van doordrongen

dat het gebergte echt iets anders is dan het

door mensen gemaakte polderlandschap”

Fotografie kunstwerken:
Bert van Goethem.



