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Overal buiten en in he:

De schilder Barthel Brussee (Leiden, 1965)

Marie Oosterbaan

High five’ olieverf op karton,
20x 25 cm, 2007

‘Terwijl mijn eerste kind in een draagzak tegen mij aan lag te slapen, stond ik achter
mijn ezel. Dat vond ik heerlijk. Kunstenaarschap en familieleven zijn bij mij heel erg
verweven. Destijds stond het hele huis vol met schilderijen en tekenspullen, maar op een
gegeven moment kon dat echt niet meer. De kinderen rennen en vallen, en stappen midden
in de natte verf.” Barthel Brussee heeft zich nooit zo tot het verheven kunstenaarschap
aangetrokken gevoeld, voor hem maken beeldende kunst en een pleister plakken allebei
deel uit van het dagelijks leven. Tussen huiselijke karweitjes door maakt hij graag een
aquarel of een tekening, en op vakantie zal hij altijd zijn schilderspullen meenemen. ‘Als ik
dan in zo’n kinderparadijs met ballenbak zit, ga ik daar lekker zitten werken. De kinderen
zijn eraan gewend en ik vind het een kick om tussen twee schilderijen door een luier te
verschonen.” Zelf was hij zo’'n kind dat steeds te horen krijgt: ‘Ga nou eens een keer buiten
spelen, je zit alleen maar binnen te tekenen.” Dat tekenen deed hij heel gedisciplineerd en
vol toewijding. ‘Alles zat van tevoren precies in mijn hoofd en dan maakte ik bijvoorbeeld
mijn eigen stripverhalen omdat echte strips bij ons het huis niet inkwamen.’




Rare tijdschriften

Een tijd lang maake Brussee illustraties voor kleine
literaire bladen waar hij ook zelf in schreef. Van
oorsprong is hij neerlandicus: ‘In die periode
richtten we zelf, als reactie op het brave circuit,
rare tijdschriften op. Die liepen voor geen meter,
maar het was ontzettend leuk om te doen.’
Door die tekeningen vroegen verschillende
vrienden en kennissen hem om ook bij serieuze
academische artikelen illustraties te maken. “Toen
ben ik onder andere voor studententijdschriften
gaan schnabbelen en uiteindelijk ook voor het
“bedrijfsleven. Dat betaalde goed en bovendien
beviel het me wel dat ik, als kunstenaar, in mijn
vuile kleren in zo'n cleane kantoorruimte op een
afspraak kon komen.”

Om zijn basis te verbreden, is Brussee toen naar
de zaterdagcursus van de kunstacademie gegaan.
Al toen hij daar de tweede keer binnenstapre,
realiseerde hij zich dat hij zich veel meer kunstenaar
voelde dan hij ooit neerlandicus was geweest. ‘Die
sfeer van geen gelul en aan de slag past helemaal
bij mij, dus ben ik meteen overgestapt naar de
gewone dagopleiding.”

Alles klopte. In het eerste jaar heb ik mijn cerste
kind gekregen, en cen paar jaar later de tweeling.
Bovendien wilde mijn vrouw altijd al liefst een
man die thuis voor de kinderen zou zorgen. 1k
kan echt zeggen dat ik de twee leukste beroepen
heb die je je maar kunt voorstellen.’
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Zelfportret met rode sticker
olieverf op karton

32 x 25 cm, 2006
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‘Vogelaars' olieverf op
doek, 92 x 120 cm, 2001
[particuliere collectie]

BARTHEL

BRUSSEE

Er is de fantasie van een kunstenaar voor nodig
om binnen het kader van een schilderij een
eigen wereld te verbeelden. Maar minstens zo
belangrijk is de verf die door die kunstenaar voor
het schilderij wordt gebruike: hoe ermee wordt
geschilderd en hoe die verf zich gedraagt. Zoals
Barthel Brussee zegt: “Wat mij bezighoudt is het
panni d tussen de illusie en de
component verf. Wanneer houdt een schilderij
op verf op dock te zijn en wanneer wordt het
schilderij de illusie van een andere wereld.”

Olieverf

Brussee is sterk beinvloed door de Haagse
realistische schilder Herman Berserik. Ook is
hij, om twee uitersten te noemen, een groot
liefhebber van Colorfield Painting en van de
Vlaamse Primitieven. Maar dat het oppervlak
van een schilderij echt alleen uit verf bestaat,
is toch zijn grootste inspiratie. “Tijdens mijn
studie Nederlands heb ik vooral geleerd dat niet

de theorie, de recensie of de samenvatting het
boek maken, maar dat de roman zelf het werk
moet doen. Vanuit die gedachte maak ik ook mijn
schilderijen.” Hij gebruikt daarvoor bij voorkeur
olieverf. ‘Als ik daarmee aan het werk ben, voel
ik me echt verbonden met een  schilder uit de
Zestiende Eeuw die ook al met die verf bezig

was.

‘Het schilderij ‘Vogelaars’ lijkt een grap met die
vogel achter een camera in het midden. Maar
het is ook een commentaar op de vogelaars. Ze
bestuderen en begluren de vogels en zien helemaal
niet dat zij zelf vreemde vogels zijn. Dat is het
hilarische en tegelijk is het de treurige kern van
het schilderij.” Barthel Brussee zorgt ervoor dat er
door luchtigheid ook ruimte is voor een kritische
toon. ‘Die mag niet de overhand hebben en niet
te expliciet zijn, omdat dan de voorstelling al te
treurig en naargeestig wordt.” Daarom houden
de hoofdrolspelers op ‘Vogelaars’ de camera en




de verrekijker niet echt voor hun ogen, en blijft
er goed zicht op de blik van de uitdrukkingsloze
hoofden. ‘Maar een compositie wordt, voor een
veel groter deel dan je denkt, bepaald door hoe een
donker vlak tegen een licht vlak wordt geplaatst
en de mate waarin een kleur wordt gebruike. Dat
geldt net zo goed voor figuratief werkende als voor
abstract werkende kunstenaars.”

Nadat Brussee het schilderij ‘Vogelaars’ had
gemaake, heeft hij er nog een tweede versie
van geschilderd. Beide doeken hebben dezelfde
compositie en dezelfde personages, maar een
andere uitwerking en ander verfgebruik. Een
van de interessante aspecten van het schilderen is

BARTHEL

voor Brussee dat ieder schilderij zijn eigen eisen
stelt: ‘Dat is vaak puur technisch. Complementair
contrast geeft dit effect, licht / donker geeft dat
effect. De contrasten zorgen ervoor dat bepaalde
partijen naar voren komen. De achtergrond van
“Vogelaars’ heb ik bewust vrijwel monochroom
geschilderd, waardoor de figuren op de
voorgrond naar voren komen. De vogel die in het
kleurenschema van de voor- én de achtergrond
is geschilderd, wordt daardoor de verbindende
schakel tussen de afstandelijkheid van de vogelaars
en het natuurlijke bosschage. Door alle Kleine
wijzigingen in de compositie, die nu eenmaal
steeds weer om andere schilderoplossingen
vragen, ging de tweede versie van ‘Vogelaars’ er al
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lijn 2" olieverf op doek
190 x 260 cm, 2007
(collectie HTM)

Vogelaars 2' olieverf op

doek, 100 x 120 cm, 2008
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HEMA' olieverf op doek,

70 x 70 cm, 2006

schilderend uiteindelijk heel anders uitzien dan
de eerste versie. ‘Plasticiteit bouw ik meestal niet
op door extreme contrasten binnen één kleur te
maken en in gezichten zet ik eigenlijk nooit hele
donkere partijen. Het is mooi om te zien hoe
Goya en Veldzquez een grote, luchtige plasticiteit
wisten op te bouwen met heel weinig contrast,
terwijl mindere schilders extreme dingen moeten
doen om een vorm van de achtergrond te laten
los komen.” Het is altijd weer een waagstuk om
een groot doek te maken. ‘Lijn 2, een schilderij
dat een traminterieur toont en fors grotere maten
heeft dan “Vogelaars’ en ‘Vogelaars 2°, werd

aangekocht door de HTM, de Haagse Tram
Maatschappij. ‘Daar kon het mooi hangen in
een reusachtige vergaderruimte, maar de meeste
mensen hebben geen wanden voor zulke grote
schilderijen.”

Graag toeschouwers

Behalve in zijn atelier werke Barhel Brussee ook
in de natuur, op straat en in de stad, waar hij ook
in winkels de drukte met verf en penseel vastlegt.
“Een tijdje ben ik met Gijs Donker, één van de
kunstenaars van de After Nature beweging, het
veld in geweest.” En afgelopen zomer deed hij, 0.a.




met Jurriaan van Hall en Harold Schouten, aan de
tiende editie van het Schilderfestival Noordwijk
mee. Er zijn periodes dat hij bijna dag in dag uit
met de veldezel op locatie aan het werk is. Tk
beschouw dag als studeren zoals een pianist zijn
vingeroefeningen en zijn toonladders doet. Maar
bovendien levert het soms schilderijen op die heel
interessant zijn en die ik niet zou kunnen maken
in mijn atelier.” ‘Als ik buiten aan het werk ben
wil ik wel graag toeschouwers hebben, zo fjdel ben
ik wel. Omdar in het beginstadium de reactie van
het publick vaak is: “Okay, laat die meneer even
verder schilderen”, dwingt het me tot snel werken.
Korte tijd later krijg ik dan te horen: “Zo, dat
heb je vlug gedaan!™ ‘Stureplan’ werd voor het
grootste deel in Stockholm geschilderd. ‘In het
midden van het hippe centrum stond ik daar op
een podium te werken. De voorbijgangers die ik
wel goed in me had opgenomen, heb ik pas later in
mijn atelier aan de voorstelling toegevoegd. Dat is
te zien aan de andere toets, dat soort gepriegel luke
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me weer niet tussen de mensen.’ Barthel Brussee
vindt dar de kunstenaar schaamteloos midden in
het publick moet durven staan: ‘Daarom schilder
ik bijvoorbeeld ook lekker in de ‘HEMA', er hoeft
niets verhuld te worden. Gewoon hup tussen
de stroom winkelende mensen. En ja, ik ben
natuurlijk ook dol op zo'n act.’

Op heep://www.barthelbrussee.nl zijn meer
afbeeldingen te vinden van het werk van
Barthel Brussee.
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